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IN DE OMGANG - Leren en lernen 
 
‘En hij leerde in hun synagoge’.  Het is een simpel zinnetje, dat we regelmatig 
tegenkomen in de diverse evangeliën (o.a. Mt 13,54; Mr 1,21; 6,2; Lc 6,6). 
Jezus leerde in hun synagogen. In onze taal kan dat nog twee kanten op: hij 
volgde onderwijs of hij onderwees. In het Duits is daar het onderscheid tussen 
‘Lehren’ en ‘Lernen’. Uit het directe zinsverband is wel duidelijk dat Jezus 
onderwees: de mensen zijn verbaasd of enthousiast of raken helemaal  van hun 
stuk. In de Joodse traditie is het een gelijk opgaan van Lernen en Lehren. Een 
leraar is pas een goede leraar als h/zij ook durft af te dalen naar het niveau van 
een leerling(e). Ook daarvan zien we voorbeelden in de evangeliën: Jezus 
wordt regelmatig aangesproken met rabbi, dat is het Joodse woord voor 
meester of leraar. En dat deze leraar een voorbeeld geeft in de zojuist 
genoemde omdraaiing, zien we voor ons wanneer Jezus zich ontkleed en als 
een slaaf zijn leerlingen de voeten gaat wassen. Het is aanschouwend 
onderwijs en voorbeeldgedrag. 
 
In de kerkelijke traditie is het vele kanten opgegaan. Nog altijd zijn er de officiële 
benamingen van ‘kerkvaders’ en ‘kerkleraren’. Met kerkvaders wordt gedoeld 
op de belangrijke auteurs uit de eerste eeuwen, en met kerkleraren op diverse 
mensen uit diverse eeuwen (o.a. Augustinus, Luther, Calvijn, Karl Barth). Dat 
zijn voor bijna 100% mannen. In de afgelopen eeuw is ook veel meer aandacht 
ontstaan voor vrouwen in de geschiedenis, en gaat het niet alleen meer om ‘his 
story’ (de ‘officiële’ geschiedenis vanuit mannelijk gezichtspunt), maar is er ook 
aandacht voor de ‘kleine’ geschiedenis. Dat zijn vaak persoonlijke verhalen die 
zijn opgetekend uit mondelinge overlevering en ooggetuigenverslagen van 
mensen zonder ‘naam’. 
 
Waar wij ons christenen noemen, zeggen wij Jezus Christus te volgen. Daarbij 
denken we dan vooral in ethische termen: wat doe je, wat laat je na? Simpelweg 
zou je kunnen zeggen: we zoeken een antwoord op de vraag: wat zou Jezus 
hebben gedaan? 
 
Het voor de hand liggende antwoord is misschien wel: Jezus leerde in hun 
synagogen… 
 
Hij leerde en lernde, door zich in de Schrift te verdiepen, door in gesprek te 
gaan met de mensen om zich heen, door te luisteren naar de ander en open te 
staan voor wat zich in dat gesprek aandiende. 
 
 
 
 
 
 



Als herder en leraar in deze gemeente probeer ik me aan die houding te 
spiegelen. En vanuit die verantwoordelijkheid roep ik iedereen op om vol 
enthousiasme en in alle openheid tijd vrij te maken voor leren en lernen.  
Zodat bezinning en gesprek, ontmoeting en inspiratie ons zal doen groeien in 
ons dagelijks leven. 

Ds. Daan Bargerbos 
 
BIJ DE KOMENDE DIENSTEN 
 
We vieren de laatste zondagen van de zomer, en maken de overgang naar de 
eerste van de Herfst.  
 
Voor de komende diensten zijn de volgende lezingen aangereikt in het 
Oecumenisch Leesrooster. 
 

3 september 11e van de zomer 
Jeremia 7,23-28; Pslam 105,1-7; Matteus 17,14-20 

 
10 september 12e van de zomer 
Ezechiël 33,7-11; Psalm 119,33-40; Matteus 18,(1)15-20. 

 
17 september 13e van de zomer 
Exodus 32,7-14; Psalm 103,8-12; Matteus 18,21-35. 

 
24 september 1e van de herfst 
Jona 3,10-4,11: Psalm 145,1-12; Matteus 20,1-16. 

 
Zin in de ouderdom 
Op dinsdag 8 augustus zijn we van start gegaan met een bijeenkomst met 
bovenstaande titel. Tot mijn verrassing is er een groot aantal belangstellenden. 
De eerste keer zijn we met 15 mensen begonnen. Na afloop gaf men aan graag 
door te gaan. Zodoende is er nu op dinsdag 12 september een tweede 
bijeenkomst gepland. Deze vindt opnieuw plaats in de consistorie van de 
Nicolaaskerk in Dwingeloo. We komen daar van 10-12 uur bij elkaar.  
 
Voor koffie en/of thee wordt gezorgd. Een ‘koffiebus’ staat klaar om de nodige 
onkosten te bestrijden. 
 
We gaan nader met elkaar in gesprek over diverse aspecten van de ouderdom, 
en met name welke zin je kunt ontdekken in deze leeftijdsfase. Ook de vraag 
‘heb je zin in de ouderdom’ komt op tafel. 
 
Wilt u meedoen? Achtergrond of leeftijd is geen belemmering. U bent van harte 
welkom! 



De ruimte is echter beperkt, dus meldt u zich bij mij aan, ook wanneer u al bij 
de eerste bijeenkomst aanwezig was. Een mailtje of telefoontje volstaat. 
 

Gespreksleider: Daan Bargerbos, tel 0521-769070,  
predikant@hervormddieverdwingeloo.nl 

 
Dichter(s) bij de Bijbel 
Op woensdagmorgen 27 september start een nieuwe gespreksgroep. Het wordt 
een mix van een buitengewone Bijbelkring en een luisterrijk leesclubje. 
 
Maandelijks komen we bij elkaar en zal er telkens een dichter of dichteres 
figuurlijk aanschuiven en zo in het middelpunt van onze aandacht staan. Met 
deze poëzie op tafel willen we dichterbij Bijbelverhalen komen. Diverse namen 
zullen de revue passeren, onder wie Huub Oosterhuis en Guillaume van der 
Graft (pseudoniem van Willem Barnard).  
In de eerste bijeenkomst staat poëzie van Ida M. Gerhardt centraal. 
 
Iedereen is welkom om mee te doen. Je hoeft geen kenner te zijn van poëzie. 
Je mag een liefhebber zijn van poëzie. Taal- en ritmegevoel is geen 
noodzakelijke voorwaarde. Een luisterend oor en geduld voor wat woorden 
willen zeggen is een pre.  
Graag ontvang ik van (jo)u suggesties van dichters of dichteressen die we 
kunnen laten aanschuiven. 
 
We gaan van 10-12 uur aan de slag. De plek van bijeenkomst wordt nog bekend 
gemaakt.  
Zin om mee te doen? Opgave bij: 
 
Daan Bargerbos, tel 0521-769070,  predikant@hervormddieverdwingeloo.nl 
 
DANKBAAR  
Wat had Lieke het naar haar zin in de gemeente van Diever en Dwingeloo. Nog 
maar kortgeleden daar begonnen, weer samenwerkend met collega Daan 
(zoals eerder in Gorssel/ Epse) en nog vol plannen. Maar toen… Zoals de 
meesten van u weten werd ze ongeneeslijk ziek en kwam op 19 juni een einde 
aan haar leven. De maanden daarvoor waren zwaar en werden steeds 
zwaarder. Toch waren er ook mooie momenten in die periode. Daarbij horen al 
die blijken van aandacht die we van veel gemeenteleden ontvingen. Wat deed 
dat ons goed. Er was daarbij ook het geloof dat Lieke en ik, maar ook 
gemeenteleden met ons deelden. Iemand schreef: ‘We hebben veel voor jullie 
gebeden, hopend op een wonder, maar het werd het wonder van de nieuwe 
dageraad.’ Zo beleef ik het ook. Voor al die steun en belangstelling wil ik jullie, 
mede namens Lieke, heel hartelijk bedanken.  

 
Stephan de Jong  
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VAN DE WERKGROEP BEZINNING EN INSPIRATIE 
 
Stiltewandeling “Rondje om de kerk” 
Op woensdag 6 september biedt de werkgroep Bezinning en Inspiratie weer 
een stiltewandeling aan, dit keer als rondje om de kerk. 
Om 15.30 uur ontmoeten we elkaar bij de Nicolaaskerk. 
Na een gezamenlijke opening in de kerk maken we in stilte een wandeling van 
ruim een uur (voor een gedeelte het “Marsrondje”), waarbij we onze zintuigen 
de kost geven. Misschien lukt het ons, ons hoofd leeg te maken door ons te 
openen voor de natuur. De wandeling wordt omlijst door gedichten. 
Na een afsluiting in de kerk drinken we daar samen een kopje koffie of thee. 
Opgave bij:   
 
Immy Zuidema, immy.zuidema@home.nl of tel. 0521-590089 
Jacomijn Coumou, jacominacoumou@gmail.com of tel. 0521-593919 
 
Meditatieavonden in het nieuwe seizoen 
Levend in een wereld van voortdurende prikkels, stress, hectiek, snelheid en 
lawaai gaan veel mensen op zoek naar momenten van stilte en bezinning. 
Gedreven door het verlangen weer dichter bij de bronnen van je bestaan te 
komen, is het goed ruimte en tijd in je leven te maken om hieraan aandacht te 
geven. 
De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert vanaf oktober elke tweede 
woensdag van de maand een meditatiebijeenkomst. Vanuit de drukte van de 
dag komen we tot rust. Momenten van stilte worden afgewisseld met en 
ondersteund door rustige muziek en korte teksten. Iedereen die behoefte heeft 
aan stilte of bezinning, of gewoon stil aanwezig wil zijn in het koor van onze 
mooie kerken, is van harte welkom.  
De meditatieavonden zijn op de woensdagen 11 oktober, 8 november 2023 
en 10 januari 2024 in het koor van de Nicolaaskerk in Dwingeloo.  
En op de woensdagen 13 maart, 10 april en 8 mei 2024 in de Pancratiuskerk 
in Diever. We beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer een uur. Na afloop 
is het mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Wij nodigen je van harte uit. 
 
Als je interesse hebt kun je je opgeven bij: 
Immy Zuidema telefoon: 0521 -590089 en mail: immy.zuidema@home.nl 
of bij Jacomijn Coumou: telefoon: 0521-593919 en mail: 
jacominacoumou@gmail.com 
 

De werkgroep Bezinning en Inspiratie  
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Gedicht 

Onderstaand gedicht werd voorgelezen tijdens het ouderlingenoverleg. 

Tegenwoordigheid van geest 

De tegenwoordigheid van geest 
is grotendeels in mist gehuld. 
De aandacht duizendmaal versnipperd 
het hart vaak leeg en onvervuld. 

Wat is de geest nog tegenwoordig? 
Verdoofd in mediageweld, 
in de hectiek van tweedracht denken 
gewond, gedood, voorgoed geveld? 

Zit stil en kijk dan diep van binnen 
‘t brengt rust in tegenwoordigheid, 
opent de geest voor haar essentie, 
voor wijsheid van de eeuwigheid. 

Wouter Ter Braake 

Vragen naar betekenis,. Vragen naar de zin van het leven. Zij komen op in 
stilte, als het ritselen van bladeren beroerd door een zachte bries. 

Immy Zuidema 

Groet & Ontmoet in september: 
Op woensdag 6 en woensdag 20 september is er weer van 10,00 tot 11.30 uur 
Groet & Ontmoet in de Pancratiuskerk. 
Op vrijdag 8 en op vrijdag 22 september is er weer van 10.00 tot 12.00 uur 
Groet & Ontmoet in de Nicolaaskerk. 
Iedereen is welkom voor een kopje koffie of thee, een gezelligbabbeltje of een 
luisterend oor. Neem gerust iemand mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
(Kunst) schilder gezocht! 
Iedere zondag wanneer er dienst gehouden wordt in onze Pancratiuskerk is het 
de dienstdoende koster die het liederenbord heeft voorzien van de te zingen 
liederen tijdens de zondagse eredienst. Onze dominee of een gastpredikant 
heeft de liederen tijdig doorgegeven. Het liederenbord met de cijfers en letters 
is al zeer vele jaren in gebruik. Juist door dat veelvuldig gebruik zijn de letters 
en cijfers zo langzamerhand enigszins aan het vervagen. Met goede ogen zijn 
de liederen achter in de kerk nog wel prima te lezen maar indien het lezen wat 
minder wordt of de lichtinval in de kerk is hinderlijk  dan wordt dat lezen ook 
ietsje lastiger. Het wordt dan ook zeker tijd om de letters en cijfers weer goed 
helder wit leesbaar te maken.  Het sjabloon van de oorspronkelijke letters/cijfers 
is er niet meer.  Ieder ander sjabloon is of te klein of te groot. Ook het overheen 
beplakken met letter stickers is geen optie omdat de stickers niet de huidige 
lettervormen dekken, dus ze zijn ook of te klein of te groot. Het heeft onze 
voorkeur om ons antieke fraaie liederenbord met beschilderde cijfers/letters te 
voorzien.  
U begrijpt het al en dat is dat wij als college op zoek zijn naar één of meer 
enthousiaste kerkbezoekers met heel veel geduld, een vaste hand hebben en 
die het leuk vinden om ons college hierbij te helpen. Uiteraard verzorgen wij al 
het materiaal. Wij zijn zeer benieuwd naar uw reactie. 
 
Het leien dak   
Vlak voor de bouwvakvakantie, op 18 juli,  heeft de officiële oplevering plaats 
gevonden van het project “Vervangen van de leien van het grote kerkdak van 
de Pancratiuskerk met alle bijkomende werkzaamheden”. Daar waren bij:  onze 
architect, vertegenwoordiging van de gemeente Westerveld, leidekkersbedrijf 
Hankel, bouwbedrijf Moes en het college van kerkrentmeesters 
vertegenwoordigd door Jan van der Meulen Bosma en ondergetekende.  
Diezelfde week nog is de steiger verwijderd. Doordat de steiger langere tijd 
heeft gestaan en er met regelmaat stukjes lei naar beneden vielen onder de 
steiger waren deze stukjes behoorlijk in het gras gegroeid.  
De gemeente heeft met de bosmaaier (ter voorkoming van schade aan de 
apparatuur) het gras gemaaid waar de steiger heeft gestaan. Het college heeft 
onlangs ook deze rest stukjes verwijderd.  
Eén van de bijkomende werkzaamheden was het vervangen van de oude 
versleten loden dakgoot voor een nieuwe goot van zink. Omdat de leien 
gedeeltelijk over de goot bevestigd moeten worden was het nu de enige kans 
om de goot weer voor vele jaren te garanderen. De vanaf de straat niet 
zichtbare zakgoot tussen het grote en kleine dak is indertijd vervaardigd van 
koper. De levensduur van koper is minimaal 80 jaar.  Het spanningspotentiaal 
tussen zink en koper maakt dat koper niet toegepast kan worden boven zink.  
 



Indien dit wel gebeurt zal het zink snel afbreken (elektrochemische- of 
spanningscorrosie). Stroomt water van koper over zink, dan zal het zink 
aangetast worden. Daarom ook dat het regenwater (en dat kunnen zeer grote 
hoeveelheden zijn) vanuit de zakgoot via een eigen aparte koperen regenpijp 
moet worden afgevoerd naar de hemelwaterriolering rondom de kerk. Deze 
koperen regenpijp is goed zichtbaar aan de zuidzijde van het koor. Op den duur 
zal hij minder opvallen. Vanwege vandalisme is het onderste deel beschermt. 
Eerdaags zullen er nog wel wat graafwerkzaamheden moeten worden gedaan 
voor een goede aansluiting. Medio eind maart/april 2024 zullen we verder gaan 
met het vervangen van de leien van het kleine (zadel) dak. 
 
Maak de kerk blij koop een lei! 
Op het moment van schrijven van deze bijdrage van het Cvk is de laatste 
verkoopdag, 21 augustus, van leien achter de rug.  10 dagen lang, vanaf 13 mei 
2023 hebben we u in de gelegenheid gesteld om in het bezit te komen van een 
al dan niet beschilderde 75 jaar oude lei of om een nieuwe lei te adopteren. De 
eerlijkheid gebied te zeggen dat u met grote getalen ons heeft ondersteund. 
Ook de vele toeristen hebben positief gereageerd op onze ludieke actie. Vele 
Dievernaren en zeker ook oud Dievernaren wilden graag iets tastbaars van 
onze kerk nu die kans zich voor deed. Vele mensen kwamen bewust langs: 
“mijn ouders zijn hier getrouwd”, “ik ben hier jaren terug gedoopt”, “mijn 
schoonmoeder was hier ooit koster”, “als kleine jongen ben hier ter kerke 
gegaan”, etc, etc. Jan en ik hebben vele boeiende verhalen gehoord. We 
hebben er dan ook veel plezier aan beleefd. 
De inzet van de Schilderskring van Diever bleek een schot in de roos. De 
schilders hebben met zeer veel enthousiasme en plezier de mooiste 
beschilderde leien ingeleverd voor de verkoop. Het certificaat van echtheid was 
een zeer waardevolle aanvulling bij de afgifte van een gekochte lei.  
Ook het adopteren van een nieuwe lei en daarbij je naam “vereeuwigen” is zeer 
goed gevallen.  
In 2024 nadat het hele project is afgerond zal de plaquette met alle namen 
worden gemaakt en opgehangen. 
Wij als college kijken met een fijn gevoel terug op deze eenmalige actie en we 
zijn ook tevreden met het resultaat.  Om u enig inzicht te geven van de 
opbrengst, hierbij: 

• Verkochte leien, die 75 jaar op het dak hebben gelegen, 350 stuks 

• Geadopteerde nieuwe leien, 200 stuks 

• Verkochte beschilderde oude leien, 65 stuks 

• Vrijwillige bijdragen 

• Totale opbrengst € 8.000,-- 
Natuurlijk is dit bedrag niet voldoende voor het hele project maar toch een flinke 
bijdrage voor het totaal. Graag willen we dan ook de vele belangstellenden, de 
vele kopers, diegene die hebben geadopteerd en de Schilderskring van Diever 
hartelijk danken voor ieders bijdrage. 
       Jaap Ruiter 



Collecte maanddoel CvK september 
Het collecte maanddoel van het CvK in de maand september is bestemd voor 
het kerkbeheer en dan  met name voor bestrijding van de kosten voor 
bijzondere erediensten. Jaarlijks zijn er naast de “gewone kerkdiensten” ook 
bijzondere kerkdiensten. Diensten waarin iets bijzonders en/of extra’s wordt 
toegepast. Zoals de liturgieën bij de morgengebeden, de boekjes tijdens de 
Paascyclus, de paaswake kaarsen, de kaarsen bij de gedachtenisdiensten, een 
muziekensemble tijdens kerstnachtdienst, extra oefenavonden met gebruik van 
energie, etc.  
Het is goed deze zaken eens te benoemen. Vaak gaat het ongemerkt en wordt 
het als vanzelfsprekend gezien. Daarom dat we deze maand speciale aandacht 
willen geven aan deze kostenpost van het CvK. 
       Jaap Ruiter 
 
COLLECTEN 
 
U kunt uw bijdrage voor de diaconie collectes overmaken op 
de bankrekening van de diaconie (Diaconie Hervormde 
Gemeente Diever NL39 RABO 0313 7513 82 onder 
vermelding van de collecte Diaconie).  Uw bijdrage voor de 
kerkrentmeesters collecte kunt u overmaken op de 
bankrekening van het college van kerkrentmeesters 
(College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente 
Diever NL89 RABO 0313 7510 64 onder vermelding van  
de collecte CVK).   
Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw 
smartphone, hierbij is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e voor de 
kerkrentmeesters. U kunt ook een 3e collecte toevoegen voor de 
uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk geven. 
 
Diaconie collectedoelen september 
 
Zondag 3 september, Taizé Bangladesh 
Sinds 1974 zijn de broeders van Taizé actief in Bangladesh. Zij focussen zich 
vooral op hulp aan jongeren. Zij hebben scholen opgericht en helpen studenten 
bij hun studie. 
Daarnaast trekken zij zich het lot aan van de armen en van mensen met een 
beperking. Voor hen werd een Community Centre opgezet in Mymensingh. 
Net als in Taizé komen de broeders drie maal per dag bij elkaar voor gebed en 
meditatie, waarbij ze zoveel mogelijk bevolkingsgroepen proberen te betrekken 
niet alleen christenen, maar ook moslims, hindoes en mensen zonder 
godsdienst, ongeacht hun etnische afkomst. 
Op het terrein van de broeders ontmoeten leerlingen van middelbare scholen, 
arme vrouwen, studenten van de universiteit of Koranscholen en straatkinderen 
elkaar.  



Zondag 3 september, deurcollecte Save the Children 
De diaconale noodhulpcollecte van deze maand willen we besteden voor de 
stichting Save the Children. Zij bieden overal ter wereld noodhulp aan kinderen 
en hun ouders, bijvoorbeeld in Oekraïne.  
Dat doen ze door het uitdelen van essentiële middelen, zoals voedsel, water, 
luiers, zeep en dekens. Ze geven vluchtelingen informatie over waar ze naartoe 
kunnen, en SIM-kaarten, zodat ze contact op kunnen nemen met familie en 
vrienden. In Nederland bieden zij samen met War Child en Unicef op scholen 
met vluchtelingenkinderen het programma TeamUp aan. Dat is een programma 
dat psychosociale steun biedt met spel- en bewegingsactiviteiten. De oorlog in 
Oekraïne heeft ook gevolgen voor de door droogte geteisterde gebieden in 
Afrika, waar opnieuw hongersnood heerst.  
Wat de situatie in de Hoorn van Afrika op dit moment zo uitzonderlijk zorgelijk 
maakt is dat de directe gevolgen van conflicten, klimaatverandering en de 
pandemie tezamen een levensgevaarlijke combinatie vormen in deze regio. De 
mensen hebben hier al jaren te maken met extreme droogte en tekorten, 
waardoor alle reserves nu echt op zijn. De oorlog in Oekraïne verergert de 
voedseltekorten én zorgt voor minder aandacht van de internationale 
gemeenschap. 
 
Zondag 10 september, Daken voor Armenië 
Het tweejaarlijkse project van de diaconieën van de Pancratiuskerk, de Brug-
Es kerk, de Kapel en de Nicolaaskerk is een project rond het dorp Hartagyugh 
in Armenië en u uit eerdere berichten in de kerkbladen intussen welbekend. 
Ook de diaconie van de Kruiskerk in Diever is hier nauw bij betrokken. Het zeer 
arme dorp werd in 1988 getroffen door een zeer zware aardbeving en kampt 
nog steeds met de gevolgen daarvan. Al vanaf 2018 ontfermt de Stichting 
Mensenkinderen zich over het dorp. Er is al een land- en tuinbouwproject 
opgezet en nu is men bezig met het herstellen van de “tijdelijke” woningen (die 
er dus al ruim 30 jaar staan!).De werkzaamheden worden verricht in nauwe 
samenwerking en met daadwerkelijke hulp van de bewoners.  
 
Zondag 17 september, Kerk in Actie, werelddiaconaat, Myanmar 
In het Zuidoost-Aziatische Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om 
op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders en jongeren 
tussen de 18 en 35 jaar samen met slachtoffers van de gewapende conflicten 
in de regio allerlei landbouwgewassen tot consumentenproducten. Zo 
verbouwen ze pinda’s om tot olie te verwerken of gember om te drogen. Door 
de verkoop hiervan groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan 
opbouwen. 
Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen. 
 
 
 
 



Zondag 24 september, Vredesweek, PAX 
Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Hoe vrede tot stand komt en hoe 
die eruit zou moeten zien, dat is waarom PAX de vredesweek organiseert, dit 
jaar van 16 tot 24 september, met als thema “de Democratie staat onder druk”. 
Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een 
stem heeft, met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de macht, met 
zeggenschap van lokale gemeenschappen en met sterke democratische 
waarden en instituten. 
In Nederland geloven we graag dat we die zaken op orde hebben. Maar ook 
onze democratie staat onder druk. Steeds meer mensen wantrouwen de 
rechtstaat, de politiek, de media. Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de 
loer. Ook in Nederland is er structureel onrecht, is de verdeling van de macht 
scheef en breekt het sociale weefsel af dat onze samenleving bij elkaar houdt. 
Daarom gaat PAX, naast hun internationale werk, ook weer in Nederland aan 
de slag, met een kritische blik naar bedrijven, overheden en bestuurders. Want 
hoe kunnen we in buitenlandse conflictgebieden aan vrede en veiligheid 
bouwen, als de basis waarop ons eigen land is gebouwd op haar grondvesten 
staat te schudden? 
 
Opbrengst collectes via de GIVT-app en de bank. 

Zondag Diaconie Kerkr. 3e col. Doelen 

25 juni € 101,87 € 60,70  D: Stichting De Herberg 
K: Groot onderhoud 

2 juli € 111,10* € 61,40 €53,60 D: Hospice Meppel 
K: PKN, Oecumene, Jeugdwerk etc  
3e: Stichting Vluchteling 

9 juli € 70.46 € 110.54  D: De Zonnebloem  
K: PKN,Oecumene, Jeugdwerk, etc 

16 juli € 133.10* € 71.90  D: Daken voor Armenië 
K: PKN (Oecumene, Jeugdwerk 
etc.) 

23 juli € 126.40 € 68.80  D: Stichting nabestaande na 
zelfdoding 
K: PKN (Oecumene, Jeugdwerk 
etc.) 

30 juli € 128.65* € 65.75  D: Roosevelthuis Hydepark Doorn 
K: PKN (Oecumene, Jeugdwerk 
etc.) 

6 aug. € 156.25 € 82.55 €83.65 D: Stichting Effatha 
K: Inrichting kerkgebouw 
3e: Onkosten koffie ochtenden 

20 aug. € 103.70 € 79.93  D: UMCG Pastoraat Groningen 
K: Inrichting kerkgebouw 

* inclusief giften via de bankrekening.  



Picknick op 17 september 
Na de dienst van 17 september houden wij een gezellige picknick bij de 
Pancratiuskerk in Diever. Mocht het weer minder zijn, dan wordt het in de kerk 
gehouden. De bedoeling is duidelijk. We hopen dat u er allemaal bij bent. We 
gaan eten en drinken van wat er is. En dat doen we met zijn allen. Maak als u 
dat wilt wat klaar wat u lekker vindt. En maak dan genoeg zodat u kunt delen 
met anderen. Een mooie salade of wat lekkere kaasjes met toast. En niet te 
vergeten die quiches in allerlei vormen en smaken. We hebben geen 
keukenfaciliteit dus we kunnen niets warm maken. Als koken niet je ding is, een 
lekker sapje of een lekkere wijn is altijd goed. 
We gaan de picknick milieuvriendelijk invullen. We kopen geen plastic of ander 
soort bestek. Iedereen die komt mag zijn eigen bord, bestek en beker of glas 
meebrengen. En dat mag ook weer thuis worden afgewassen. U hoeft zich niet 
op te geven. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Allemaal een goede zomer 
gewenst en tot de 17e september. 

Ina Grit en Peter Huisman 
 
Woensdag 31 mei 2023: de verjoarsvisite in de kerk voor 80plussers. 
Er was niemand jarig, maar het werd wel zogenaamd gevierd. Met wat lekkers 
bij de koffie en later nog wat drinken en een hartig hapje. Er waren ruim 20 
mensen aanwezig.   
Ds. Bargerbos hield ons bezig met vingervlugheid, heel moeilijk te volgen. Hij 
deed twee veiligheidsspelden aan elkaar en ze waren ook zomaar weer uit 
elkaar. Het was niet te volgen. Zo waren er meer trucjes die wij niet konden 
volgen. Alleen het kaartspel met klaver 10: “Wij begrepen het”. 
Deze morgen van 10 tot 12 uur was snel voorbij. Het was een gezellige morgen. 
Men kon ook met iedereen een praatje maken. 
En het is zeker voor herhaling vatbaar! 

        Een deelneemster 
 
AGENDA 
 

Datum  Tijdstip Activitiet 

6 sepember 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

6 september 15.30  Stiltewandeling vanuit Nicolaaskerk 

8 september 10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

9 september 10.00-16.00 Open Monumentendag 

12 september  10.00-12.00 ‘Zin in Ouderdom’, consistorie Nicolaaskerk 

17 september 11.30  Picknick Pancratiuskerk 

20 sepember 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

22 september 10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

27 september  10.00-12.00 Bijbelkring: ‘Dichter(s) bij de Bijbel’, plek voor  
   bijeenkomst wordt nog bekend gemaakt. 



Melding van ziekte en overlijden 
We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden 
of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door 
te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we 
er aandacht aan kunnen besteden. 
Vervoer Diever - Dwingeloo 
Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder 
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan 
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u 
kunt bellen met Martha Pluim, m. 06-55255122 
 
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk woensdag 20 september 2023. Kopij 
inleveren bij e-mail: kerkbladdie@hervormddieverdwingeloo.nl 
De volgende Samenspraak verschijnt op: 29 september, 3 november en  
1 december 2023.  
 
Bijbelleesrooster     september 2023 
 
vrijdag 1    2 Koningen 18:1-12 
zaterdag 2    Matteüs 17:1-13 
zondag 3    Matteüs 17:14-23 
maandag 4  2 Koningen 18:13-25   
dinsdag 5    2 Koningen 18:26-37 
woensdag 6    2 Koningen 19:1-13 
donderdag 7    2 Koningen 19:14-28 
vrijdag 8             2 Koningen 19:29-37 
zaterdag 9    Matteüs 17:24–18:9 
zondag 10    Matteüs 18:10-20 
maandag 11    Matteüs 18:21-35 
dinsdag  12    Psalm 6 
woensdag 13    2 Koningen 20:1-11 
donderdag 14    2 Koningen 20:12-21 
vrijdag 15    2 Koningen 21:1-18 
zaterdag 16    2 Koningen 21:19-26 
zondag 17    Jona 1:1-16 
maandag 18    Jona 2:1-11 
dinsdag 19    Jona 3:1-10 
woensdag 20    Jona 4:1-11 
donderdag 21    Psalm 7 
vrijdag  22  Matteüs 19:1-15   
zaterdag 23   Matteüs 19:16-30  
zondag 24    Matteüs 20:1-16 
maandag 25    Matteüs 20:17-28 
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dinsdag 26    Matteüs 20:29-34 
woensdag 27    2 Koningen 22:1-13 
donderdag 28    2 Koningen 22:14-20 
vrijdag  29    2 Koningen 23:1-14 
zaterdag 30    2 Koningen 23:15-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COLOFON HERVORMDE GEMEENTE DIEVER 
 
Predikant:   
Ds. D. Bargerbos, de Vijvers 34. 7991 BW Dwingeloo, tel. 0521-769070. 
(vrije dag: donderdag) 
 e-mail: predikant@hervormddieverdwingeloo.nl  
 
Scriba:   
Mw. H. de Muij-Fleurke, De Stouwe 3, 7986 PG Wittelte, 
tel. 0521-591126. e-mail: scriba@hervormddieverdwingeloo.nl 
 
Redactie ‘Samenspraak’ 
Mw. I.H. Ruiter-Herd, Iemenkampen 3, 7981 DR Diever, tel. 0521-591639. 
Mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, 7981 DR Diever,  
tel. m.06-46006226 
e-mail: kerkbladdie@hervormddieverdwingeloo.nl 
 
Abonnement ‘Samenspraak’ 14 euro per jaar 
 
Ledenadministratie:  
Mw. E. Bijman-Kiers, Pucklaan 5, 7981 LN Diever, tel. 0521-551498, 
e-mail: ledenadministratie@hervormddieverdwingeloo.nl 
 
Website kerk:  www.hervormddieverdwingeloo.nl  
 
Bankrekeningen:                             
College van Kerkrentmeesters Her. Gemeente   NL89RABO03137.51.064 
Diaconie Hervormde Gemeente Diever     NL39RABO03137.51.382 
Kerkblad ‘Samenspraak ’                           NL64RABO03137.17.370 
Verjaardagsfonds                                       NL27RABO03137.57.127 
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